
~ JDZll~ Gelukkig gaat op dat
moment de HEER tegen
hem spreken.
Eerst gaat God de
grenzen van het land
noemen. Lees Jozua 1:4.
Schrijf in de landkaart de
naam van de zee, van de
rivier en van de berg.

Kijk, daar liggen de wapensvan de nieuwegeneraal.
Daar kan hij zich mee verdedigen en ook meeaanvallen.
Aan z'n wapensmankeert niets. Ze zijn prima.
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Jozua krijgt zelf ook een dag-order van God. Tot drie keer
toe geeft God die opdracht. Het is een bevel. Jozua mag het
niet vergeten. En jij ook niet. Lees vers 6-9. Zoek de dag-
order op (het wordt drie keer genoemd), schrijf het op het
papiertje en leer het uit je hoofd.Maar een generaal heeft méér nodig:

• Een goede landkaart is heel handig. Dan weet hij
tenminste waar hij is.

• Een dag-order hoort er ook bij. Op dat papier
schrijft de generaal wat de soldaten moeten doen.
Zo'n dag-order leren alle soldaten uit het hoofd. Dan
weten ze precies waar ze aan toe zijn.

• En een generaal moet natuurlijk dapper zijn, een held!
Want hij is niet voor niets generaal.

t -}
Kenje het
uit je hoofd? __

En... voel je je
al dapperder?

Danmoet je vers 7 nog eens heel precies lezen. Wanneer
ben je een held? Als je je houdt aan de _
Wees sterk in het lezen uit de Bijbel. Dan houd je het vol
als er een moeilijk moment in je leven is.Maar Jozua, de nieuwe generaal, heeft geen nauwkeurige

kaart. En zijn eigen dag-order is leeg. Daarom voelt hij zich
ook niet zo dapper. En toch wil hij met een klein legertje het
land binnenvallen.

naam: _
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