
~ 1 Teçça.AOnicenÇen
Op een dag zal Jezus terugkomen op de aarde.
Over die terugkomst ga je lezen.
Het staat in 1 Tessalonicenzen 4: 16 en 17.

Zet de zinnen binnen de wolken in de goede volgorde
door ze een nummer te geven.
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De gestorven gelovigen zullen opstaan.

We zullen altijd bij de Heer Jezus zijn.

Er klinkt een signaal. Dat commandowordt
gegeven door een engel en een bazuin.

Alle gelovigen (levenden en doden) zullen
worden weggevoerd op de wolken. Zo gaan
we de Heer tegemoet in de lucht.

De Heer zelf zal neerdalen uit de hemel.
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