Het brief je is geschreven door
Johannes. De apostel is al heel
oud. Lange reizen maakt hij
niet meer. Anderen nemen het
werk van hem over. Die
broeders trekken het hele land
door om over Jezus fte
vertellen. Als ze onderdak en
eten nodig hebben, kloppen ze
aan bij gemeenteleden.

Het briefje 3 Johannes is aan
Gajus geschreven. Je leest
over hem in vers 5-8. Er wordt
veel goeds over deze geliefde
broeder geschreven.

Noem 3 goede dingen van hem.
Je mag het in je eigen woorden
opschrijven.
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Lees nu 3 Johannes 9-10. Johannes schrijft over
Didtrefes heel anders. Noem drie nare dingen van hem.

Wat zegt Gajus in de deuropening tegen de broeders?

Schrijf het in het praatwolkje.

Wat zegt Didtrefes in de
s 0% deuropening  tegen  de
broeders? Schrijf het in
het praatwolkje.

De broeders die rondtrokken, vertelden overal van Jezus.
Ook nu nog zijn er veel zendelingen en hulpverleners die van
Jezus getuigen. Ken jij de naam van een zendeling?




