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Deze jongen is
duidelijk verliefd.
Hij denkt aan
niemandanders.

Het boek Hooglied is
een liefdeslied. Een
jongen en een meisje
houden van..., elkaar......

Ze zingen om de
beurt het hoogste
lied. Zo mooi heeft
God het bedoeld.
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Lees Hooglied 2:8-15. Let op de rode letters in je Bijbel.
Dan weet je wie er aan het woord is. Zet de versnummers op
de goede plaats onder de tekeningen.
vers 8 en 9
vers 10 - 14
vers 15
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In dit mooie lied
worden vier dieren
genoemd en drie
planten. Kleur alleen die
dieren en planten.

Het is ook een liedje
van verlangen. De
jongen kan niet bij het
meisje komen. Lees
vers 9. Kleur de plaats
waar hij moet wachten.

Liefde kan zomaar
kapot gaan. Dat lees je
in vers 15. Met welk
dier wordt die
bedreiging vergeleken?
Zet door dat beest een
dikke kras.

naam: _


